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COLUMN

Afgelopen maand was ons team bij elkaar om met 
elkaar te spreken over onze drijfveren om te werken 
in het hospiceteam. Zinvol om er zelf even bewust bij 
stil te staan en daarnaast dit te delen met je collega’s. 
Daarnaast de vraag: wat zie je aan mij, hoe merk je aan 
mij als het even wat minder goed met mij gaat? Door 
op deze manier met elkaar in gesprek te zijn, leren we 
elkaar beter kennen en is steun naar elkaar vanzelf-
sprekender als dat nodig is. Wat er onder andere  
genoemd werd: de ontmoeting met verschillende 
mensen in een kwetsbare fase van het leven. Hierin het 
verschil kunnen maken in soms kleine dingen. Kunnen 
ondersteunen vanuit professionele kennis en ervaring, 
zowel steun bieden naar de gasten en hun naasten, 
maar ook naar je collega’s en vrijwilligers. 

Regelmatig worden er gesprekken gevoerd met de  
gasten en hun naasten (als men daar voor open staat). 
De onderwerpen zijn heel divers: herinneringen, 
gebeurtenissen in het leven die grote impact hebben 
gehad, maar ook: wat heeft jou geholpen op moeilijke 
momenten in het leven en kan je dat nu ook steun 
geven in deze tijd?

Als ik dit zo schrijf, lijkt het misschien of er vooral  
“zware” gesprekken gevoerd worden, dat is niet het 
geval: er wordt ook veel gelachen, gezongen en plezier 
gemaakt!

Emma Schotveld, onze geestelijk verzorger, sloot het overleg 
af met een gedichtje.

U bent van harte welkom in ons hospice. Volgend jaar 
vieren we ons 25-jarig jubileum!

Een hartelijke groet,
Wilma Verkerk-Veldhuizen
Manager zorg

VOORWOORD & INHOUD

Het verschil kunnen maken  
in soms kleine dingen

DIT STREVEN WE NA…

Dat je hier iemand bent.
Dat je hier gezien wordt.
Dat je hier herkend wordt.

Als iemand met geschiedenis,
Als iemand met een verhaal,
Een eigen levensverhaal.

We hopen dat deze ruimte
-ondanks alles- een goede plek is
Om te zijn.

Dit streven we na…

uit: Kijken naar het einde

De hoge stoel 
Mijn opa zat graag in Vaders Zorg. Zo noemde hij zijn 
comfortabele relaxstoel. Het was een eigen plek voor 
rust en overpeinzingen. Met wat afleiding binnen 
handbereik. Niemand zat  in Vaders Zorg, behalve 
mijn opa.  

De deadline voor mijn column nadert te snel. Ik kies 
voor een eenvoudig onderwerp en google vervolgens 
‘stoel’ en ‘hospice’. Naast specificaties en kosten van 
huiselijk zorgmeubilair, kom ik ook enkele sponsoren 
tegen. Betrokken ondernemers met een missie: de 
fijnste stoel op een mooie (hospice)plek. De verhalen 
van de dankbare gebruikers van de gedoneerde stoe-
len zetten mij aan het denken. Hoe meer ik lees, hoe 
verder ik van mijn praktische onderwerp verwijderd 
raak. De veronderstelling ‘eenvoudig onderwerp’ 
blijkt nergens op gestoeld te zijn. 

Allemaal hebben wij herinneringen aan bepaalde 
stoelen. Het materiaal, kleur, comfort, de functie van 
de stoel en de sfeer van de ruimte waarin die zich 
bevond. Ik denk aan mijn eigen favoriete draaistoel, 
de verantwoorde onverwoestbare stoel op school, 
een rokersstoel in een volle knusse huiskamer, de 
imposante stoel van de Goedheiligman, een rood 
fluwelen bioscoopfauteuil, de harde tandartsstoel in 
een steriele omgeving, het kunststof kuipstoeltje in 
een wachtkamer en de sta-op stoel in het hospice… 

Het is overigens allerminst eenvoudig om de juiste 
stoelen aan te schaffen voor de kamers in een hos-
pice. Zitcomfort, omvang en hygiëne zijn belangrijke 
voorwaarden. Stevige bekleding en een eenvoudige 
bediening. Degelijk en verplaatsbaar. Betaalbaar. En 
het moet er ook nog eens aantrekkelijk uitzien. Ik 

denk dat het in ons hospice redelijk goed is gelukt. 
Onze gastenkamers zijn dus voorzien van moderne  
fijne relax/sta-op stoelen. De stoel met de hoge rug-
leuning staat bij het raam. Een prominente plek. In 
het licht, bij het uitzicht, het weer en de seizoenen.  
Het maakt deze stoel voornaam en hij is bijna uit- 
sluitend ‘gereserveerd’ voor onze gast… Voor de 
naasten zijn er vriendelijke kuipstoeltjes en zacht 
beklede krukjes. Maar maakt het u zich vooral ge-
makkelijk.

Meerdere keren heb ik een gast horen zeggen dat 
je er weer bij hoort als je rechtop in een stoel kan 
zitten. Om die reden zetten de verpleegkundigen 
het bed soms in de ‘zitstand’ als de gast bedlegerig 
is. Langduriger gebruik maken van de relaxstoel kan 
een goede oplossing zijn, als iemand in bed meer 
last heeft van pijn of andere ziekteverschijnselen. Ik 
herinner mij een gast die gedurende haar hele op-
name, dag en nacht, in de hoge stoel zat. Het zitten 
verlichtte de benauwdheid. Haar stoel werd omslo-
ten door bed, muur, raam en rollator. Ze voelde zich 
daardoor ook nog eens een stuk minder kwetsbaar 
dan in een bed. 

Men neme dus een stoel. Er wordt in gesproken 
of gezwegen, geluisterd en gekeken. Gegeten en 
gedronken. Gelezen, gepuzzeld, gebeden, gepiekerd, 
gemijmerd, vastgehouden, geknuffeld, gemopperd, 
gelachen en gehuild, herinneringen opgehaald en 
gemaakt. Er wordt gedommeld, gerust en geslapen. 

Mogelijk bent u zich, door deze column, bewuster 
geworden van hoe u er nu zelf bij zit. Ik hoop dat u in 
ieder geval een goed steuntje in de rug heeft. 

Verpleegkundige Claire van Spanje-Blom
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IDDSI is een wereldwijd raamwerk voor dikte 
van eten en drinken.

Op de website www.datisevenslikken.nl staan 
recepten voor mensen met slikproblemen. 
Ook de recepten voor de lasagne (IDDSI 4 
en 5) en de sangria (IDDSI 2 en 3) komen hier 
vandaan.

Het gaat om de  
beleving van het eten
Op alle dagen koken vrijwilligers in het hospice. Ook hier is het 
avondeten een belangrijk moment op de dag. Maar hoe doe je dat 
voor mensen in hun laatste levensfase? Vrijwilligers Annemiek van 
den Brink en Arno Schaap staan vandaag samen in de keuken. ‘Wat er 
op het menu staat, weten we nog niet.’ Sifra van Wijnen, logopedist, 
en Joyce van Zwieten, diëtist, werken bij Warande. Zij geven 
vrijwilligers van het hospice scholing over veilig en comfortabel 
eten, ook voor mensen met slikproblemen. ‘In het hospice is comfort 
belangrijk: ze maken alles wat je lekker vindt.’

andere manier. Net wat de gasten willen. Ik pro-
beer zo de wensen van gasten te vervullen, zonder 
dat ik zes verschillende gerechten hoef te maken. 
Dan hebben zij de regie over hun eten.’ ‘We heb-
ben ook een schriftje met wat gasten niet lusten’, 
vult Annemiek aan. ‘En soms bedenk je iets en dan 
hebben ze tóch geen zin meer in eten.’  

Beleving
Hun ervaring is dat mensen dol zijn op de Hol-
landse pot: stoofpeertjes, rode kool. ‘Het beken-
de AGV-tje (aardappelen, groente en vlees) is 
nog steeds favoriet, maar we kijken ook hoeveel 
iemand eet’, legt Arno uit. Annemiek vult aan: 
‘Sommige mensen eten echt muizenhapjes. Arno 
werkt met ringen om daarin het eten te presente-
ren. Soms gaat het om drie theelepels.’ Arno: ‘We 
geven bij voorkeur te kleine porties. Gasten zien 
op tegen een bord vol eten voor hun neus. Dan 
liever nog een keer opscheppen. ‘Hoe het ruikt en 
hoe het eruit ziet, is heel belangrijk. Het gaat om 
de beleving van het eten. Laatst, op een van de 
eerste mooie lentedagen, heb ik verse huzarensa-
lade gemaakt. En voor één gast de ingrediënten 
meer gemalen in verband met slikproblemen’, 
vertelt Arno.  

Lekker en veilig
Slikproblemen komen veel voor bij mensen in het 
hospice. Sifra legt uit: ‘Door verzwakking of door 
de ziekte van Parkinson, CVA of MS kunnen men-
sen moeite hebben met slikken.’ Joyce: ‘Of er zijn 
andere oorzaken, zoals geen energie, soms geen 
gebit meer of de invloed van medicijnen. En als je 
ligt, kan je ook lastiger slikken.’ De kunst is dus om 
het eten en drinken aantrekkelijk te maken, zodat 
mensen op een lekkere én veilige manier kunnen 
eten. Dat betekent soms dat drinken dikker wordt 
gemaakt of dat eten wordt gemalen. Om dit goed 
te bepalen is een wereldwijd raamwerk ontwikkeld, 
IDDSI (International Dysphagia Diet Standardiza-
tion Initiative). Dit raamwerk wordt gebruikt om 
verschillende consistenties (diktes/structuren) van 
eten en drinken in te delen. Een logopedist geeft 
adviezen over welke consistentie geschikt is voor 
een persoon met slikproblemen. Sifra: ‘Tijdens de 
scholing voor kookvrijwilligers hebben we gemalen 
lasagne gemaakt en in een ring gepresenteerd. 
Met de ingrediënten maak je laagjes net als een 
gewone lasagne. En een blaadje basilicum als gar-
nering. Ook hebben we dik vloeibare sangria met 
perzik gemaakt en natuurlijk met echte wijn.’

Genietmomentjes
Maar hoe doe je dat bij iets als brood of beschuit? 
Mensen met slikproblemen willen wel eens iets 
anders dan pap of vla. Sifra: ‘Dan gaan we kijken 
naar de mogelijkheden.’ ‘Beschuit is een vrij ge-
vaarlijk product voor mensen met slikproblemen. 
Het is kruimelig en lastig op te hoesten. Dit kan je 

makkelijk dik vloeibaar maken met warme melk en 
dan beetje kaneel of jam erop. Dan is de beschuit 
te lepelen’, legt Joyce uit. ‘We zoeken naar kleine 
genietmomentjes, waarbij je laveert tussen veilig-
heid en keuzevrijheid.’ 

Soep
Eten is beleven en herinneren. Dat weten de kook-
vrijwilligers. Arno vertelt: ‘Laatst hadden we een 
gast, die oorspronkelijk uit Zuid-Europa kwam. Hij 
vertelde over de soep van zijn moeder. We heb-
ben toen samen het recept opgezocht en de soep 
gemaakt. Hij zei: minder lekker dan de soep van 
mijn moeder, maar het was alsof ik weer thuis aan 
tafel zat.’ ‘En dat kan hier, omdat we zelf koken’, 
vult Annemiek aan.  

Vanuit het hart
Annemiek was voor haar pensioen maatschappe-
lijk werker. ‘Ik ben hier komen werken vanuit een 
positieve persoonlijke ervaring: mijn vader verbleef 
ook in een hospice.’ Ze is nog steeds enthousiast 
over haar keuze. ‘Het werk is ook goed voor jezelf, 
niet alleen voor de gasten. Je hebt weer collega’s. 
En als je weg gaat, word je altijd bedankt. En dat 
menen ze!’ Arno werkt fulltime en zocht iets naast 
zijn werk, met meer zingeving. ‘Ik ben consultant, 
dus ik heb een kantoorbaan. Ik had veel andere 
dingen kunnen doen, maar ik vind dat als je gebo-
ren wordt, dan word je met open armen ontvan-
gen. Met die hoeveelheid liefde en aandacht mag 
je ook het leven verlaten. Soms zijn er verdrietige 
momenten natuurlijk, maar ik kom hier altijd blij 
en ik ga ook altijd weer blij weg. Hier wordt echt 
vanuit het hart geleefd en gezorgd.’ 

Vrijwilligers koken voor gasten in het hospice 

Wensen
Arno is nu drie jaar kookvrijwilliger. Zijn koksmaatje 
vandaag is Annemiek. Zij werkt al 12 jaar vrijwillig, 
waarvan de laatste drie als kookvrijwilliger. De gasten 
mogen kiezen wat zij willen eten. En er is elke avond 
soep, dat staat vast. Arno: ‘Het menu voor vanavond 

weten we nog niet. Meestal bedenk ik wel iets op basis 
van diëten en dan ga ik de kamers langs om de wensen 
te inventariseren. Ik heb altijd wel wat in m’n hoofd, 
iets rond een thema of een ingrediënt. Nu zijn er volop 
aardbeien, dus een toetje met aardbeien ligt voor de 
hand. Maar dat kan met slagroom of met ijs. Of op een 

Met dank aan de stichting Vrienden koken Arno, Annemiek en alle andere kookvrijwilligers op een mooi nieuw fornuis.
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HELPT U ONS OOK?

De zorg, die hospice Heuvelrug biedt, is van hoge 
kwaliteit. Daar zit ook een prijskaartje aan. Het 
hospice heeft voor een groot deel van haar zorgver-
lening steun nodig van particulieren en bedrijven. De 
Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug organiseert 
activiteiten om fondsen te werven en donateurs te 
interesseren. Elke vorm van financiële steun stellen 
we op prijs.

Geïnspireerd geraakt? Er zijn verschillende manieren 
waarop u kunt bijdragen. 

Word vriend
Vriend worden kan al vanaf € 25,00 per jaar. Een hogere 
bijdrage is uiteraard welkom. Met uw bijdrage kan de 
stichting onder andere mogelijk maken, dat mensen 
die de eigen bijdrage voor verblijf niet kunnen betalen, 
toch in het hospice kunnen verblijven. Op de website 
vindt u een speciaal formulier om u aan te melden. 
Maar u kunt ook mailen naar hospice@warandeweb.nl

Periodieke schenking
Met een periodieke schenking van vijf jaar of langer 
steunt u het hospice met een vast bedrag. Op deze 
manier kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aan-
gifte van de inkomensbelasting. Een notariële akte is 
hiervoor niet nodig.

Nalatenschap
Via een nalatenschap kunt u, op uw eigen manier, 
bijdragen aan het hospice. Via uw notaris kunt u aan-
geven dat u wilt nalaten en op welke manier u dit wilt 
doen. Het hospice heeft de ANBI-status en is vrijge-
steld van successierecht. Het volledige bedrag komt 
dus bij het hospice terecht. 

Erfstelling
U benoemt Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug 
tot één van uw erfgenamen. U legt dit vast in uw 
testament. Hoeveel de stichting ontvangt, is afhanke-
lijk van de omvang van uw nalatenschap en van het 
aantal mede-erfgenamen.

Essentieel
Met uw bijdrage kan de Stichting Vrienden Hospice 
Heuvelrug onder meer opleiding en ondersteuning 
van vrijwilligers, hartverwarmende projecten voor 
gasten, speciale voorzieningen en huisvestingszaken 
bekostigen. Ook kan de Stichting een tegemoet-
koming bieden aan gasten, die de eigen bijdrage 
niet kunnen betalen. De basisverzekering vergoedt 
namelijk niet alles. De Stichting steunt in feite alles 
dat eraan bijdraagt dat onze gasten en hun naasten 
zich thuis voelen in het hospice.

Benieuwd naar de verantwoording 
van de uitgaven?
Op pagina 7 en op de website staat het jaarbericht 
over 2022. Hierin verantwoordt Stichting Vrienden 
Hospice Heuvelrug hoe zij omgaat met giften en le-
gaten en welke uitgaven hier tegenover staan. Mocht 
u hier vragen over hebben, dan kunt u contact op- 
nemen met het bestuur via hospice@warandeweb.nl

Regelmatig hebben familieleden of bekenden van een gast behoefte 
om iets na te laten aan het hospice. In de vorm van een gift, maar 
soms ook in de vorm van iets meer tastbaars. Afgelopen jaar wilde 
familie van een van de gasten, namens hun vader, een blijvende 
herinnering aan het hospice geven. In overleg met de medewerkers 
is gekozen voor twee dementieklokken. De medewerkers van het 
hospice zijn er erg blij mee, het helpt iedereen meer bij de tijd te 
blijven.  

Draagt u ook uw steentje bij?
Help Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug

RESULTATENREKENING 2022

Resultaat 
In 2022 is door Vrienden van de 
Stichting ruim € 19.000 bijeen ge-
bracht. De georganiseerde activitei-
ten brachten bijna € 5.000 in het  
laatje en eenmalige giften een  
kleine € 9.000. De Stichting streeft 
naar een jaarlijkse opbrengst van 
ongeveer € 40.000 om aan haar 
verplichtingen te kunnen voldoen. 
Legaten vormen een incidente-
le, maar zeer welkome, bron van 
inkomsten. Deze worden gereser-
veerd om de meerjaren toezegging 
aan het hospice, die de continuïteit 
van het hospice garandeert, te 
borgen.

Om de toekomst van het hospice 
te verzekeren en de besteding van 
de legaten vast te leggen is er een 
bestemmingsreserve opgenomen. 
Hiermee is voor de komende tien 
jaar de bijdrage aan het hospice 
verzekerd.

Bijdrage 
In 2022 is een bijdrage van de 
Vriendenstichting van € 40.000 
toegezegd. Naast de reguliere on-
dersteuning van het hospice is er in 
2022 ook ondersteuning geboden 
in de eigen bijdragen als gasten 
niet in staat waren deze zelf te 
betalen. In deze ondersteuning was 
een toename te zien van ruim 35% 
vergeleken met 2021.

Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen is een 
bestemmingsreserve nieuwe huis-
vesting voor een bedrag van  
€ 345.636 opgenomen. Dit be-
drag is niet vrij besteedbaar. De 
middelen zijn verworven door het 
voormalige Steunfonds Hospice 
Heuvelrug en zijn specifiek bestemd 
als bijdrage voor de nieuwbouw van 
het hospice. 

Vanaf 2020 is vanuit de ontvangen 
legaten een geoormerkte reserve 
gevormd. Deze moet gedurende 
tien jaren de continuïteit van de bij-
drage aan het hospice garanderen. 
De reserve is op balansdatum  
€ 400.000, jaarlijks wordt deze reser-
ve herzien. 

Dankwoord 
Het bestuur is erg dankbaar voor alle 
financiële bijdragen van het afgelo-
pen jaar en de grote betrokkenheid 
van gasten, hun verwanten, mede-
werkers en vrijwilligers. Ieder heeft 
op zijn eigen manier een mooie 
bijdrage geleverd aan een jaar   
kwalitatief hoogwaardige hospice-
zorg. Het volledige jaarverslag vindt 
u op www.hospice-heuvelrug.nl. 

Activiteiten 
Inzameling tijdens de open middag 
Half oktober waren een aantal 
bestuursleden aanwezig tijdens de 
open middag. Naast een mooie 
lezing over voltooid leven en een 

aantal informatiekraampjes, was er 
ook de mogelijkheid voor een rond-
leiding in het hospice. Een van onze 
donateurs: “deze open middag 
geeft mij inzicht dat mijn donatie 
goed terecht komt”. 

Spinningsmarathon
Half november was de jaarlijkse 
spinningmarathon in Health Center 
Hoenderdaal. Een groep fietsers 
heeft vanuit de hele omgeving zich 
een slag in de rondte gefietst om 
geld op te halen voor het nieuwe 
fornuis. En dat is gelukt! 

Koningsdag
In april stonden we met een groep 
vrijwilligers en bestuursleden op 
de Koningsdagmarkt in Zeist. 
Naast veel gezelligheid, mooie 
gesprekken met mogelijke vrijwil-
ligers, heeft de verkoop van een 
flinke hoeveelheid (tweedehands) 
boeken, een mooi bedrag van € 600 
opgehaald!

Heuvelrugloop
Op 17 juni deed een groot team 
van 25 lopers mee aan de jaarlijkse 
Heuvelrugloop. Absolute beginners 
en zeer ervaren gevorderden haal-
den, ondanks de warmte, de finish.
Enthousiaste supporters lieten zich 
onderweg en bij de start/finish 
horen en deelden frisse versnape-
ringen en bloemen uit. Er is al een 
flink aantal donaties gestort: we 
hopen de 1000 euro te halen!
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Keurmerk
Hospice Heuvelrug heeft het Prezo keurmerk. Dit is 
een kwaliteitsmodel van kwaliteitsinstituut Perspekt 
(www.perspekt.nu). Binnen Prezo Hospicezorg staan 
de patiënten en hun naasten centraal. Hoe ervaren 
zij hun woon- of leefsituatie? Hoe beleven zij hun 
situatie spiritueel, sociaal, fysiek en psychisch? Welke 
specifieke behoeftes hebben zij in de stervensfase? 
En welke behoeftes hebben naasten als het gaat om 
nazorg? Prezo kijkt naar de geleverde prestaties aan 
patiënten en hun naasten, 
en toetst of deze (vol-
doende) bijdragen aan de 
ervaringen van patiënten 
en naasten.

toe gestaan, tenzij er medische bezwaren zijn of het 
gebruik ervan leidt tot overlast. Roken op de kamer is 
niet toegestaan.

Aanvullende zorg & gastvrijheid
Het hospice biedt aanvullende zorg. Deze zorg kan 
het welbevinden bevorderen en ondersteunt de 
reguliere zorg. U kunt gebruik maken van hand- of 
voetmassage, luisteren naar muziek en er is beel-
dende begeleiding. Ook bieden wij aromazorg. 
Wij voegen etherische oliën toe aan verdampers, 
massageolie of badolie. Voor specifieke lichamelijke 
klachten kunnen wij een olie maken, gericht op deze 
klachten. Het verdampen van geuren is vaak een 
prettige en ontspannende ervaring. Het is mogelijk 
om gebruik te maken van dokter Snuffel. Een speciale 
begeleider komt met honden naar het hospice. Deze 
zijn getraind in contact met o.a. ouderen en mensen 
met een zorgvraag. Bij onze gasten brengt het mooie 
herinneringen aan vroegere huisdieren naar boven. 
De stichting Vrienden hospice Heuvelrug maakt dit 
financieel mogelijk. Daarnaast maakt de stichting het 
mogelijk dat bezoek iets lekkers krijgt bij de koffie of 
thee. Ook is er een kopje soep voor de liefhebbers 
aan het einde van de middag.

Locatie
Het hospice is gevestigd in wooncentrum Heere-
wegen en is onderdeel van Warande. Het ligt in een 
bosrijke omgeving in Zeist en binnen een kilometer 
van treinstation Driebergen-Zeist. De bus stopt  
binnen 100 meter van het hospice.

Kosten
De kosten voor verzorging, verpleging en verblijf in 
hospice Heuvelrug kunnen worden betaald vanuit 
de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit uw zorg-
verzekering. Het is afhankelijk van uw situatie waar u 
gebruik van kunt maken. Meer informatie vindt u in 
de folder ‘Financiële regelingen’. 

Lentekriebels
Mevrouw zit te zonnebaden achter het glas van haar kamerraam. Ze  
moppert dat ze zich binnen als een opgesloten vogel voelt. “Ik zou zo 
graag naar buiten willen, lekker in het zonnetje zitten.” Even later rij ik 
haar in haar rolstoel naar buiten. Heerlijk genietend zitten we gezellig 
naast elkaar op het terras. Onze ogen gesloten en onze koppies als zon-
nebloemen naar de zon gekeerd. Woorden zijn op dit moment een stoor-
zender. De vogels geven ons een prachtig concert, gratis. Later neem ik 
afscheid van haar en haar tevreden glimlach maakt me blij! 

Deskundige zorg
Er is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, een 
gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig.  
Verpleegkundig complexe zorg is dan ook mogelijk. 
De medische zorg krijgt u van uw eigen huisarts of 
van een huisarts die aan het hospice is verbonden. 
Een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en 
diëtist kunnen we zo nodig inschakelen. Het hospi-
ce heeft een vaste geestelijk verzorger. Verpleeg-
kundigen bieden ook psychosociale zorg. Zij steunen 
en begeleiden u en uw naasten in het proces van 
afscheid nemen en rouw. Daarnaast zijn er ongeveer 
80 geschoolde vrijwilligers: zij zorgen dat er veel  
aandacht is voor uw wensen. Zij helpen in de
dagelijkse zorg, maar zijn ook beschikbaar voor  
een praatje, een met zorg bereide maaltijd, naar  
buiten gaan in de rolstoel of met het bed of een  
voetmassage. Veel is mogelijk.

Kwaliteit van leven
Het hospice staat open voor mensen van alle achter-
gronden en culturen. Ons uitgangspunt is de hoogst 
mogelijke kwaliteit van leven bieden, waarin u de  

ALGEMENE INFORMATIE

Een gastvrij verblijf

Dit is het huis van de tijd
Met kamers van genoeg en tekort

Dit is het huis met een gang
Van de tijd die gegeven is

Een huis met een deur
Van nog en nog niet en nu al

Een huis van tijd van leven
Precies op dit moment

Dit is het huis van komen en gaan
Een huis op de grens

Het huis van nog even wonen
In de tijd – wees welkom mens

- Jos van Hest

Het hospice biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen 
met een levensverwachting van minder dan drie maanden, die niet 
meer thuis kunnen wonen. Het hospice wil een veilige plek bieden, 
waar mensen zich zoveel mogelijk thuis voelen en zichzelf kunnen 
zijn. Ons uitgangspunt is wat de gasten belangrijk vinden. We stem­
men de zorg af op de wensen en behoeften van de gasten. Ook 
hebben we voor de familie en naasten aandacht.

momentje

regie behoudt. In de laatste levensfase is genezing 
niet meer mogelijk. Onze zorg en behandeling is dan 
ook gericht op verlichting van belastende symptomen 
en niet op het verlengen van het leven. We be-
spreken en respecteren uw persoonlijke wensen rond 
behandeling en levenseinde. Euthanasie is mogelijk 
binnen het wettelijk kader in het hospice. 

Voorzieningen
Het hospice heeft zes ruime kamers met een eigen 
sanitaire ruimte. Ook zijn er een woonkeuken en 
twee huiskamers. Hiervan kunt u altijd, alleen of met 
bezoek, gebruik maken. We hebben geen vaste 
bezoekuren. Uw naasten kunnen op bezoek komen 
wanneer u wilt. Als een familielid of naaste wil blijven 
overnachten, dan kan dat bij u op de kamer of in een 
kleine logeerkamer. 

De kookvrijwilligers zorgen voor bijna alle warme 
maaltijden. Naasten en familie kunnen tegen een 
vergoeding mee-eten. Een kapper en pedicure zijn 
beschikbaar. Ook is er een kleine bibliotheek voor 
het lenen van boeken. Alcohol en softdrugs zijn 
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Waar begin je dan?
Shirley: ‘We beginnen met lezen. Wat staat er over 
de bewoner in het dossier? We lezen zorgplannen, 
rapportages en wat iemand aan medicijnen krijgt. 
Daarna bezoeken we meestal de bewoner. Dat is 
heel belangrijk. We proberen de wensen van de 
bewoner die hij of zij nog niet heeft geuit, uitge-
sproken te krijgen. In deze wensen zit veel waarde. 
We kijken ook in welke fase van het palliatieve of 
het terminale proces iemand zich bevindt. Zeker 
bij iemand die gaat sterven, zeggen gezicht en 
lichaam vaak veel over de toestand. Al deze infor-
matie gebruiken we bij de volgende stap: het in 
kaart brengen van de situatie. We kijken niet alleen 
hoe het lichamelijk en geestelijk met iemand gaat. 
Maar ook hoe hij of zij in de omgang met anderen 
is en hoe de bewoner in het leven staat.’

PALLIATIEVE ZORG PALLIATIEVE ZORG

Consultverpleegkundigen palliatieve zorg 

Niet alleen in hospice Heuvelrug verblijven men-
sen die binnenkort sterven. Ook in locaties van 
Warande komt bij veel bewoners op een gegeven 
moment het levenseinde in zicht. Meestal is dit 
voor betrokkenen een intensieve periode. Betty 
van Wijk, Kristel Greup en Shirley Verweij, ver-
pleegkundigen bij hospice Heuvelrug, denken 
mee en bieden ondersteuning aan bewoners, 
naasten en collega’s. Ze analyseren, begeleiden, 
voeren gesprekken en delen hun kennis.

Betty: ‘Wij zijn consultverpleegkundigen palliatieve 
zorg. Dit is zorg voor mensen die niet meer beter 
worden. We proberen de tijd die bewoners nog 
hebben zo aangenaam mogelijk te maken. Wij 
worden door collega’s gevraagd als een bewoner 
in de palliatieve of terminale fase is gekomen. De 
terminale fase is ongeveer de laatste drie maanden 
van iemands leven.’

Iedereen heeft recht op  
een waardevolle laatste 
levensfase

‘Iemands 
levensverhaal, 
actuele situatie  
en in hoeverre 
iemand los kan 
laten, komen bij 

elkaar.’
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Twee keer per jaar moet de klok een uur verzet worden. Dat blijkt toch 
elke keer weer een uitdaging te zijn. Hoe was het ook alweer? Moet die 
klok nou voor- of achteruit worden gezet? En een vergissing is dan zo 
gemaakt.

Sommige mensen hebben, elk moment moeite om zich in de tijd (en de 
dag) te oriënteren. In het hospice merken wij dat regelmatig bij onze 
gasten. Ter ondersteuning van die oriëntatie, is een dementieklok een 
handig hulpmiddel.

De familie van een onlangs overleden gast, wilde namens hun vader, een 
blijvende herinnering aan het hospice geven. We hebben gevraagd of zij 
zich konden vinden in onze wens. En daar reageerden ze heel positief 
op. Door hun gulle gift was het mogelijk om twee dementieklokken aan 
te schaffen. Een analoge en een digitale. Beiden hebben we meteen een 
plek gegeven.

momentjeBij de tijd

Kristel: ‘Daarna stellen we een zorgplan op met de 
eerst verantwoordelijke verzorgende. Op welke 
symptomen moeten zij letten? En hoe moeten ze 
rapporteren? We denken mee met wensen die een 
bewoner heeft, bijvoorbeeld nog een keer varen of 
een locatie bezoeken waar dierbare herinneringen 
liggen. Iemands levensverhaal, actuele situatie en 
in hoeverre iemand los kan laten, komen bij elkaar. 
Wij begeleiden hierin.’

Aanpassen
Betty: ‘Bewoners en hun naasten gaan verschillend 
met het sterfproces om. Vaak vragen naasten hoe  
het proces gaat verlopen en hoe lang het nog 
duurt. We stellen wel een zorgplan op, maar dit 
houdt niet in dat het dan ook altijd volgens dat 
plan verloopt.
Niemand weet wat er precies gaat gebeuren.
Iemand kan ook weer wat opknappen en nog niet 
overlijden. We gaan mee met de flow en passen, 
soms dagelijks, het plan aan.’ 

Neutraal en betrokken
‘Regelmatig zien we dat familie niet op een lijn 
zit. Wensen en verwachtingen lopen uiteen. We 
proberen hierin te ondersteunen. Het helpt dat 
wij geen geschiedenis hebben met familie. Wij 
zijn neutraal en betrokken naar alle familieleden. 

We laten mensen hun verhaal doen, luisteren en 
stellen vragen. We begeleiden en ondersteunen 
de bewoner, de naasten en de zorgteams tot het 
overlijden van de bewoner. Als de bewoner toch 
weer opknapt, doen we een stapje terug om het 
later eventueel weer op te pakken. Het is mooi 
om onze kennis en ervaring vanuit het hospice te 
delen met Warande. Door consulten, maar ook 
door scholingen, verbeteren we de palliatieve 
zorg. Want iedereen heeft recht op een zo goed 
mogelijke kwaliteit van zorg en waardevolle laatste 
levensfase.’

Shirley Verweij, Betty van Wijk en Kristel Greup (v.l.n.r.): 'We proberen de tijd die bewoners nog hebben zo aangenaam mogelijk te maken.'
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VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik als  
naaste blijven 
logeren?

Zeker kan dat. U kunt op 
de kamer van uw naaste 
logeren. Ook hebben we een 
speciaal koppelbed. Dit bed 
wordt gekoppeld aan het 
bed van uw naaste, zodat u 
weer samen kunt zijn. 

Kan ik spullen 
doneren?

Deze vraag krijgen wij  
regelmatig na het over-
lijden van een gast. Familie 
wil vaak diverse spullen 
doneren die zij zelf niet 
kunnen gebruiken. Het 
doneren van spullen gaat 
altijd in overleg met een 
medewerker, die bekijkt 
of er behoefte is aan de 
spullen. Geld doneren kan 
natuurlijk altijd via onze 
Stichting Vrienden Hospice 
Heuvelrug. 

Ik heb een 
hondje. Mag 
die mee naar 
het hospice?

Huisdieren morgen in over-
leg mee. We hebben gasten 
gehad met een hond, kat 
en kanariepiet. Belangrijk 
is wel dat u iemand heeft 
om u te helpen uw dier te 
verzorgen en eventueel uit 
te laten. Onze medewerkers 
en vrijwilligers kunnen u 
hier helaas niet bij helpen.

Wat zijn de  
bezoekuren?

We streven er naar om 
gasten en naasten zich zo 
goed mogelijk thuis te laten 
voelen binnen het hospice. 
Daarom hebben we geen 
bezoektijden. De wens van 
de gast rondom bezoek is 
bepalend.

Ik heb nooit 
in de zorg ge-
werkt. Kan ik 
zorgvrijwilliger 
worden?

Dat kan zeker. U krijgt 
een uitgebreid inwerk-
programma. Ook bieden we 
scholingen waarin u leert 
hoe u de gast kan verzor-
gen en bijvoorbeeld trans-
fers (van stoel naar bed) 
kan maken. Ook hebben 
we elk jaar een inspira-
tie- en thema-avond met 
interessante lezingen of 
presentaties. En we bieden 
ondersteuning met speciale 
begeleidings groepen voor 
vrijwilligers.

Gaat het vooral 
over de dood  
in het hospice?

Nee, het gaat vooral over 
het leven bij ons. We 
hechten waarde aan wat 
geweest is en wat er nu nog 
is. We denken aan de mooie 
momenten en we kunnen 
uitspreken wat we nog 
willen zeggen. Dat levert 
mooie, warme en soms  
verdrietige gesprekken op.

Ik heb lange tijd voor mijn  
naaste gezorgd. Geef ik dat nu 
allemaal uit handen?

Naasten zijn van harte welkom om te (blijven) helpen 
bij de zorg, maar dat hoeft niet. Door de intensieve zorg 
aan iemand anders over te laten, ontstaat er ruimte voor 
andere zaken. Bijvoorbeeld herinneringen ophalen of 
uitspreken wat er nog gezegd moet worden. Er is altijd 
een professional aanwezig voor de (intensieve) zorgtaken, 
zodat u weer partner of zoon of dochter kan zijn. 

Veelgestelde  
vragen


